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Doop in de Merhabete-gevangenis in Ethiopié

Andijk, december 2022

Beste broeders en zusters,

Ik neem u graag mee in het leven van Adeferes Tesfa uit Ethiopié. Adeferes was acht jaar oud toen zijn gezin uit elkaar
viel. Samen met zijn moeder moest hij noodgedwongen naar een andere regio verhuizen. Hierdoor kon hij zijn school niet
afmaken. Zijn jeugd was kansloos en hij belandde op straat.

Op straat zag hij jongens die als ‘helden’ werden onthaald omdat ze zware misdrijven pleegden. Adeferes wilde ook zon
‘held’ worden en sloot zich aan bij een straatbende. Op een dag ging het mis en werd hij opgepakt voor een gewapende
overval op een warenhuis. Op zijn twintigste werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar. Na één jaar
gevangenisstraf kwam hij vervroegd vrij. Omdat hij geen mogelijkheden zag om op een legale manier zijn geld te
verdienen, pakte hij zijn oude leven weer op in de bende. Kort daarna werd hij wederom opgepakt voor een straatroof. Het
vonnis van de rechter luidde nu twaalf jaar gevangenisstraf.

In de gevangenis bleef Adeferes zich misdragen. Hij stond bij de bewakers en gevangenen bekend om het uitlokken van
rellen, gevechten en ander wangedrag. Na verloop van tijd werd zijn leven in de gevangenis steeds moeilijker. Hij zag

geen hoop voor de toekomst meer en wilde het liefst een einde maken aan zijn leven. In dit dieptepunt van zijn bestaan
nodigde een medegevangene hem uit voor kerkdienst in de kapel van de gevangenis. Adeferes besloot om mee te gaan

en uiteindelijk kwam hij steeds vaker omdat hij de diensten erg mooi vond. Op een zondagmorgen besloot Adeferes een
nieuwe Held in zijn hart aan te nemen: Jezus Christus! Na dit besluit begon hij met het volgen van Bijbelstudies en dit jaar
mocht onze partner, de Meserete Kristos kerk, hem in de gevangenis dopen. Momenteel dient hij zijn Redder en Heer in de
Merhabete-gevangenis. Ondanks dat hij nog gevangen zit, ervaart hij vrijheid. In de gevangenis vertelt hij anderen over zijn
nieuwe Held en Bevrijder. Prijs de Heer!

Doordat Jezus Christus voor ons naar de aarde is gekomen en onze zonden op zich heeft genomen aan het kruis, is
verzoening met God de Vader voor iedereen mogelijk. Wat geweldig dat wij de komst van onze Vredevorst met Kerst mogen

vieren. Hij is hét Antwoord, ook voor hen die gevangen zitten zoals Adeferes.

Ik wens u een gezegend Kerstfeest toe en een voorspoedig 2023!

Een liefdevolle groet,

Op de achterzijde kunt u meer

over dit project lezen.

Vincent van Vliet
Directeur bij Stichting Antwoord
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Stichting Antwoord werkt in dit project samen
met de Meserete Kristos kerk. Het doel is om het
evangelie te brengen aan gevangenen in Ethiopié.
Met elkaar werken we in twee gevangenissen in
Ejere en Merhabete. In totaal bezoeken we hier
circa 1500 gevangenen.

Naast het verkondigen van het evangelie,
ondersteunen we de gevangenen met het aanleren
van beroeps- en technische vaardigheden, zoals het
leren metselen en houtbewerken. Hierdoor kunnen
ze na hun vrijlating op een eerlijke manier in hun
eigen inkomen voorzien.

Soortgelijke projecten hebben we ook in Kenia,
Mozambique, Tanzania, Albani€, Oekraine en
Hongarije. In totaal ziet Stichting Antwoord om
naar meer dan 17.500 gevangenen.




