
Andijk, september 2025

Lieve broeders en zusters,

We hopen dat het goed met u gaat! Als u deze Nieuwsbrief leest, is de zomer overgegaan in de herfst. De scholen zijn alweer 
begonnen en de kerken zijn gestart met het nieuwe kerkjaar. 

Voor de gevangenen in de diverse gevangenissen in Albanië rijgen de dagen zich aaneen. Is elke dag een moeilijke dag, het is 
extra zwaar als het enorm heet is. In Albanië is het een hete zomer geweest met temperaturen van 40 graden. Het is dan afzien 
in de hete kleine cellen. Maar er waren ook lichtpuntjes. De bezoeken van de voorgangers en vrijwilligers aan de gevangenen, de 
kerkdiensten en de persoonlijke pastorale gesprekken gingen door; elk seizoen. Gelukkig maar.

Wat heeft uw steun onder andere tot stand gebracht?
 
Een geweldig Zomerkamp voor de kinderen in Albanië  
Meer dan honderd kinderen (met een ouder in de 
gevangenis) hebben hun hart op kunnen halen op een 
kamp waar ze helemaal kind konden zijn. Een tijd van 
plezier, actie, bijbellessen, bemoediging en natuurlijk 
nieuwe vriendschappen. Zo’n week samen geeft zoveel echte 
vreugde en herinneringen voor het leven! Voor een aantal 
kinderen was het moeilijk om afscheid te nemen! Wat mooi 
dat we dit samen mogelijk konden maken!

Dream Academy Zomer Seminar Albanië  
Deze zomer hebben vijfendertig jongeren een geweldige 
afsluiting gehad van hun Zomer School Programma met als 
thema: Veerkracht. Veel van deze jongeren leven in armoede 
en kunnen zich gedurende de dertien weken durende hete 
zomervakantie weinig veroorloven. De kinderen konden 
een tweedaags seminar verdienen als ze hun opdrachten 
indienden van het Zomer School Programma. Een geweldige 
onderbreking van hun eindeloze zomer. Tijdens een van de 
workshops over ’Zelfreflectie en Trots zijn’ vertelde Fatime 
dat ze zo trots was dat haar ouders haar naar school hadden 
laten gaan en dat zij nu kon lezen en schrijven en zelfs Duits 
kon spreken! En hoe blij ze daar mee was! Fatime komt van 
een Roma gemeenschap waar scholing en ontwikkeling 
volstrekt niet belangrijk worden gevonden. 

z.o.z.

Door ondertekening van dit formulier machtig ik de incassant om de gift van mijn rekening af te schrijven en 
verleen ik hiervoor toestemming aan mijn bank. Wegens: Gift aan Stichting Antwoord

Hartelijk dank voor uw gift!

U kunt dit formulier gratis opsturen  
in de envelop naar:

Stichting Antwoord
Antwoordnummer 61904 (geen postzegel nodig)

1619 ZC Andijk

Incasanten ID Stichting Antwoord: NL07ZZZ4110300400000

 1  IK GEEF VOOR HEN DIE HULP NODIG HEBBEN!

Ik machtig Stichting Antwoord om € ....... . . . . . . . . . . . . ❍ eenmalig ❍ per maand ❍ per jaar

af te schrijven van mijn IBAN rekeningnummer: ..........................................................................................................................................................

Naam en voorletters: ❍ Dhr. / ❍ Mevr. ...................................................................................................................

Achternaam: .....................................................................................................................................................................

Adres: 

Postcode en plaats: 

Telefoonnummer: ...........................................................................................................................................................

E-mail: ................................................................................................................................................................................

Geboortedatum: ..............................................................................................................................................................

Datum:....................................  Handtekening: 	.............................................................................................................

Stichting Antwoord 
Bedrijvenweg 6
1619 BK Andijk
0228 597047 

info@antwoord.nl
www.antwoord.nl 

Giften: NL98 INGB 0000 0011 66

✃Help antwoord geven...

Werp uw bekommernissen op de Here, 
 Hij zal voor uw zorgen. Hij zal nimmer toelaten 

dat de rechtvaardige wankelt. Psalm 55:23



Getuigenis! 
De afgelopen maanden hebben er meerdere doop-diensten in de Albanese 
gevangenissen plaatsgevonden. Meerdere mannen én vrouwen hebben 
zich laten dopen als antwoord op het aanbod van God dat Hij onze zonden 
vergeeft en ons een nieuw verbond aanreikt. Artan had zich als eerste 
opgegeven om zich te laten dopen. Hij vertelde dat hij in eerste instantie 
niets moest weten van al die christelijke bijeenkomsten. Maar de gevangenis 
pastor bleef hem benaderen en uitnodigen. Toen hij werd overgeplaatst naar 
de huidige gevangenis was daar een andere gevangenispastor die hem op 
dezelfde wijze behandelde: met respect en geduld. Zijn getuigenis na het 
dopen was: “Ik heb zoveel slechts gedaan, ik dacht nooit dat ik mijn leven zou 
kunnen veranderen. Door jullie heb ik begrepen dat ik óók een nieuwe start 
kan maken”
 
Het is zo belangrijk om gevangenis-pastors (kapelaan) in elke gevangenis 
te hebben. Zij kunnen daar een hand en een oor zijn voor de mannen 
en vrouwen die gevangen zitten. Kapelaans geven stem aan de tekst uit 
Romeinen 10: 17: Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het 
Woord van God.

BELANGRIJK: Sponsorreis Albanië is verplaatst naar voorjaar 2026!
Voor iedereen die geïnteresseerd is in het werk van stichting Antwoord óf 
Albanië eens van een totaal andere kant wil bekijken: Albanië van Binnenuit!
Het gaat om een unieke reis! Houdt u onze nieuwsbrieven en website in de 
gaten. Opgeven of meer informatie? Stuur een e-mail naar info@antwoord.nl

We zijn dankbaar voor uw gift! Het zal tot zegen zijn! 

✃

 2 IK DONEER ZELF MET MIJN MOBIEL

1.	 Scan de QR-code met de 
camera op uw mobiele 
telefoon.

2.	 De pagina om te doneren  
opent automatisch, u kunt zelf het bedrag 
van uw gift kiezen.

3.	 Doorloop alle stappen. Bij de omschrijving 
kunt u invullen: Bemoedigingsgift Albanië 
Nieuwsbrief september 2025

 3 	 IK MAAK ZELF OVER VIA  
	 INTERNETBANKIEREN

Log in bij uw bank en gebruik de onderstaande 
gegevens voor uw overboeking:

Naam ontvanger: Stichting Antwoord

IBAN: NL98 INGB 0000 0011 66

Omschrijving:
Bemoedigingsgift Albanië Nieuwsbrief 
september 2025.

Collecte! 
Steun een project met een collecte! Hoe 
mooi is het om als kerk om te zien naar hen 
die hulp nodig hebben. Vraag Antwoord 
om een project: gevangenis pastor, tiener 
of gezin.

Nalatenschap!
Heeft u het verlangen om ook na uw 
overlijden het werk in Gods Koninkrijk te 
blijven steunen? Laat het ons weten. 

Maandelijkse donatie! 
We zoeken 1.000 (nieuwe) donateurs die ons 
maandelijks willen steunen met een gift! 

Uw steun helpt! 
Uw betrokkenheid maakt het verschil! Of 
het nu gaat om een financiële bijdrage, 
het delen van onze berichten of het 
steunen van activiteiten – elke vorm van 
steun wordt enorm gewaardeerd. Samen 
maken we een verschil in diverse levens! 

We willen u vragen te bidden en te danken voor:
•	 alle betrokken donateurs, kerken, ondernemers en vrijwilligers. We zijn 

dankbaar voor ieders betrokkenheid en vrijgevigheid
•	 de toegang tot de 21 gevangenissen in Albanië (blijft een wonder) 
•	 de juiste begeleiding van de kwetsbare groep kinderen en tieners met hun 

ouder(s) in de gevangenis
•	 de veiligheid voor de voorgangers/diakenen die de gevangenen bezoeken 

en het Evangelie delen
•	 ons blijvende vertrouwen op de Here God voor financiën 
•	 de gezondheid van de bestuursleden, directeur en medewerkers op kantoor 

Actie - Gratis Bijbelleestrooster voor jongeren! 
Dit bijbelleesrooster is bedoeld om de jeugd uit te dagen de Bijbel te lezen en meer te begrijpen 
van het Oude Testament. U kunt een gratis exemplaar ontvangen door het werk van 
Stichting Antwoord (extra) te steunen. Een prachtig cadeau voor uw tieners of kleinkinderen! 
Kijk op www.antwoord.nl voor de voorwaarden. Of stuur een e-mail naar info@antwoord.nl

Dank voor uw betrokkenheid! 
‘Steun betuigen’ wordt in de Bijbel belangrijk gevonden en wordt vaak nadrukkelijk beloond. 
Ook uw steun wordt opgemerkt en heeft een grotere waarde in materiële en in geestelijke zin. 
Uw betrokkenheid vormt een krachtige boodschap voor de mensen die hulp nodig hebben. De 
Here Jezus roept ons allen op om naar de ‘de minsten onder ons’ om te zien. Dank u wel voor uw 
betrokkenheid en financiële steun die we misschien al vele jaren van u mogen ontvangen. Uw 
vrijgevigheid en gebed, zijn een grote zegen voor hen die hulp nodig hebben.  

Hartelijk dank voor uw voortdurende steun en betrokkenheid. Samen maken we echt een verschil!

Een hartelijke groet uit Andijk en in Christus verbonden, 
Stichting Antwoord					   

Fred Westerink, Directeur


